
​ ​ ​ ​ Mijn intenties 

Ik ben Eigendom Anders 

  

Ik open ruimte voor ontmoeting, onderzoek en oefening om nieuwe perspectieven te 

ontdekken rondom vraagstukken van bezit, eigendom & eigenaarschap, vanuit mijn verlangen naar 

een liefdevolle, vredige samenleving. .  

  

Een bedrijf, een idee, een stuk natuur of Aarde, een object of gebouw.... “van zichzelf” laten zijn, is 

alsof je het kan beschouwen als een “levend organisme”.  

  

Ik ben dus ook “van mezelf”. Ik ben geboren uit de aanmoedigingen van - in de eerste instantie - 

Robert Viëtor, Andrea Davina, Frank van Beuningen, Ignaz Anderson en Jeanne Specht Grijp. Nu 

ben ik volwassen geworden, kan ik op eigen benen staan en ben ik dus ook ‘van mezelf’. 

 

Om de verhoudingen van iets ‘van zichzelf' te laten zijn, te ervaren, spreek ik vanuit de ‘Ik ben 
Eigendom Anders’. En dit document dient om mijn intenties te beschrijven, zodat mijn ‘levende 

organisme’ beleefbaar wordt en tot essenties worden. 

  

De natuur is mijn spiegel. Ik organiseer mezelf organisch, op basis van vragen of behoeften die ik 

ontvang of waarneem. Ik streef naar minimaal een jaarlijks 'bijeenkomen', voor zolang hier 

interesse in is. Ik vind het logisch dat ik een ‘eindigend’ fenomeen ben: Op het moment dat er 

behoefte ontstaat om dit document te wijzigen, of als het niet meer kloppend voelt, dan is het tijd 

om mijn bestaan te beëindigen en het ‘nieuwe’ leidend te laten worden. 

  

Het is mijn wens om niemand uit te sluiten, in de wijze waarop ik tevoorschijn kom. Zo probeer ik 

ruimte te maken voor een diversiteit aan perspectieven en gevoelens. Zonodig, zoek ik actief 

aanvullende invalshoeken vanuit mijn verlangen naar een vredige  wereld. De ruimtes die ik schep 

moeten veilig zijn voor alle deelnemers, om zichzelf te mogen zijn. 

 

Wat heb ik te brengen en hoe kijk ik naar waarde? 

  

Ik ben zelf de oefening en het onderzoek door elke stap in mijn verwezenlijking te toetsen aan 

de kennis (hoofd), inzichten (hart) en ervaringen (handen) die ik heb rondom bezit, eigendom & 

eigenaarschap. 

  

Ik bied speel- en oefenruimte, zichtbaarheid, gelegenheid tot gesprek en verbinding, vanuit een 

horizontaal deel- en ontdek-karakter. 

 

Ik schep mijn waarde uit eigen initiatief, maar ook daar waar ik gevraagd wordt. 

  

Ik verrijk graag beelden van onderwerpen door verschillende perspectieven te verzamelen, 

zodat onderlinge verbanden zichtbaar worden en moedig hierover bewustwording aan. 

  

De inhoud van mijn waardeaanbod raakt elk onderwerp waarmee bezit, eigendom en 

eigenaarschap verbonden is. Ik stem mijn inhoud af op de vragen die ik ontvang en de 

onderwerpen die ik om mij heen hoor. Mijn aanbod brengt kennis-, inzichten- en ervaringen 



​ ​ ​ ​ Mijn intenties 

samen, op een manier die hoofd, hart en handen aanspreekt.  Ik hoop dat je hiermee geïnspireerd 

wordt en kennis ontvangt, zodat je je oordelen, je denken en je handelen in relatie tot bezit, 

eigendom en eigenaarschap kan verrijken. 

 

Ik oefen dus met name ook, hoe er een diversiteit aan vruchtbare waarde-stromen tot stand 

komt, die mijn intenties niet beïnvloeden, maar juist verrijken en ondersteunen – in het kader van 
‘Geld Anders’ en/of ‘Macht Anders’. Geld staat bij mij dus niet in relatie tot invloed. Ik blijf vrij van 

externe financiering, maar donaties verwelkom ik graag. Ik wil ook oefenen hoe de gecreëerde 

waarde weer eerlijk verdeeld wordt. 

 

Ik zoek steeds naar wederkerigheid. Iedereen die zich wil verbinden, nodig ik uit tot een 

wederkerige relatie. Iedereen die in mijn totstandkoming een bijdrage levert, zou in principe een 

vereffening moeten kunnen ontvangen, vooral als hij of zij daarmee in zijn of haar levensbehoefte 

moet voorzien, voor zolang, als dit niet mijn financiële gezondheid in gevaar brengt.  
  

Hoe verbind ik mezelf met de relaties om mij heen? 

  

Ik poog voortdurend integer en respectvol te zijn en sta open voor iedereen die zich 

onderdeel wil voelen van mijn ontwikkeling. Ruimte voor kwetsbaarheid en verschil van inzicht 

horen hierbij, zodat iedereen helemaal zelf – als mens - tevoorschijn kan komen. Ik richt mijn 

aanbod op ondernemende mensen die ook verlangen naar een liefdevolle, vredige wereld,  en 

interesse hebben om daar op enigerlei wijze een positieve bijdrage aan  te leveren. Het is mijn 

wens dat iedereen zich onderdeel voelt van Eigendom Anders. 

  

Iedereen die zich actief verbindt met mijn intentie, noem ik een ‘deelmaker’. Met deze 

woordspeling wil ik enerzijds het ‘mede mogelijk’ maken, maar anderszins ook het ‘meemaken 

zelf’ voelbaar maken: Voor mijn deelmakers ben ik namelijk beschikbaar als een proeftuin 
voor eigen vragen en het gemeenschappelijke veld.  

  

Ik ben er ook dóór mijn deelmakers, waardoorheen ik namelijk tot verschijning kan komen. 

Iedereen kan ook deelmaker worden! Het maakt geen verschil of je bijdrage groot of klein is, of 

deze in geld of in het beschikbaar stellen van andere capaciteiten zich verwezenlijkt, ik behandel 

iedereen gelijkwaardig. 

 

Ik schep dus speel- en oefenruimte op eigen initiatief, maar ook op initiatief van mijn deelmakers.  

 

Mijn eigendom en mijn organisatie 

  

Ik ben van mezelf. Mijn intentie (dit document) is als het ware eigenaar van mijn handelen. 

Mensen die mij liefhebben kunnen ook helpen op deze wijze mede-eigenaar te zijn. 

Alle kennis- en inzichten stel ik ter beschikking. 

  

Ik oefen hoe ik kan samenwerken op een manier die recht doet aan het inhoudelijk onderwerp 

“Eigendom Anders”. Daar hoort dus ook ‘Macht Anders’, of ‘Organisatie Anders’ bij.  
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Ik  schep graag organisatie-ruimte waarin vertrouwen geschonken en ontvangen mag worden en 

verlang ernaar dat iedereen zelf eigenaarschap neemt over wat hij of zij wil binnen deze ruimte, 

zolang het passend en/of dienend is aan mijn intenties. 

 

Ik streef naar organisatievormen die helderheid scheppen over ieders plek in het geheel en een 

soepele organisatie. Elk jaar maak ik daarom  een werkdocument die het organiseren en de 

betrokken mensen helder maken. Het fundament van hoe ik mij wens te organiseren bestaat in 

ieder geval uit de volgende plekken: 

●​ Intentie-hoeders: zij kijken mee met mijn intenties. Klopt het nog wat de Deelgenoten aan 

het doen zijn? Voelen zij het nog? Ze stellen vragen 

●​ Deelgenoten: zij verzorgen mijn intenties, houden mij levendig en onderzoeken de 

congruentie met de uitvoering en/of helpen deelmakers of organiserenden om deze 

congruent te maken aan de intenties. Ze verbinden zich elk jaar opnieuw. 

●​ Organiserenden: brengen mijn intenties tot praktische uitvoering. Daarbinnen vallen 

verschillende rollen. 

●​ Deelmakers kunnen eigen initiatieven ontplooien, passend bij mijn intenties. Het collectief 

van deelmakers maakt mij mogelijk. 

  

Intentie-hoeder, deelgenoot, organiserende of deelmaker worden of gevraagd worden is een 

natuurlijk proces. Iedereen kan zichzelf uitnodigen of uitgenodigd worden. Zonder een natuurlijke 

beweging tussen deze plekken, of zonder een liefdevolle organisatie, kan ik niet (meer) bestaan en 

hef ik mezelf graag op. 


